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Zondag 10 december 2023 — 10.00 uur
2¢ Advent

liturgische kleur is paars

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/lUC_42ZhzZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger ds. Jan Klijnsma uit Brouwershaven

lector Peter de Jong
organist Hans Okkerse
ouderling Rob Landman
diaken Anneke Gerritsen
koster Gert van Bemmel

Uw gaven worden gevraagd voor

1. Voedselbank en Kledingbank Dordrecht
2. Wijkkerk

3. Toekomst van de kerk

© Nevendienst Jeanette Klop en Annemiek Jongkind
© Creche Floortje en Pippa Jongkind

Bij de dienst

Gideon wint van de Midjanieten. Niet door geweld, maar doordat de 300 man in de
ene hand een brandende fakkel hebben en in de andere hand de sjofar. Zo komt
advent bij ons binnen met de woorden van de dichter A. Roland Holst: De zachte
krachten zullen winnen!

ds. Jan F. Klijnsma

Kort wil ik mij even voorstellen

Mijn naam is Ds. Jan F. Klijnsma

Ik ben 69 jaar oud, maar niet minder gepassioneerd! Dus met emeritaat.

Ik woon in het prachtige plaatsje Brouwershaven. Mijn laatste werkplekken waren de
Remonstrantse gemeenten Dordrecht en Sommelsdijk. Daarvoor ben ik predikant
geweest in verschillende gemeenten. Dat afgewisseld met het docentschap
Levensbheschouwing In Vlaardingen en het Stanislasscollege te Delft.

Nu help ik de PKN Brouwershaven omdat er geen predikant is als preekvoorziener
en als bijstand in het pastoraat. Tevens ben ik bestuurslid van de mooie St.
Nicolaaskerk (13¢ eeuw) in Brouwershaven met als doel activiteiten te ontplooien in
deze kerk. Ik hoop velen van u, op deze onverwachte manier, zondag aanstaande te
ontmoeten.


http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

ORDE VAN DIENST
Woord van welkom
Inleidend orgelspel J.S. Bach - Koraalvoorspel over 'Nun komm, der Heiden Heiland'
BWYV 599
-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan —
Aanvangslied Lied 452:1en 2

Bemoediging en groet
Zingen: Lied 452: 3
- De gemeente gaat zitten —
Adventskaars wordt aangestoken door Joep en Sepp

Inleiding
Stilte
Gebed

Zingen: Lied 1008

Toelichting op symbolische schikking

Aandacht voor de kinderen en zingen van het Projectlied
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst —
DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing: Rechters 7 : 15 — 22
Tweede Schriftlezing: 2 Kor. 12:9-10
Lied hierbij: Lied 905

Overdenking

Kort orgelspel
Lied in antwoord: Lied 1001

GEBEDEN EN GAVEN
Berichten vanuit de gemeente
Toelichting op de gaven en inzameling
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst —
- De gemeente gaat staan —

Slotlied: Lied 1014
Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.
Zingen: Lied 442

Orgelspel



Symbolische schikking Advent 2023

Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema voor
2023/2024: ‘Ga mee!’ Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan.
Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.

Wij gebruiken hiervoor onze Adventskaarsen-standaards, die d.m.v. pijlen
wegwijzers zijn geworden die iedere week een andere richting op wijzen. Ook de
schikkingen rond de kaarsen hebben iedere week een ander thema.

2e Advent — Op de weg van recht en vrede.

Dagtekst: ‘Maak recht de weg van de Heer’ (Johannes 1:23) Meditatieve tekst
De richting van de wegwijzer wijst naar links, Johannes -

verwijst naar de toekomst met Jezus. De schikking is We zijn op weg
gemaakt met Thuja, “levensboom”. Gaan door water
Het is een groenblijvende geurende boom, wat de Levenspad
onsterfelijkheid symboliseert. De aromatische olie heeft een Met goede

rustgevende uitwerking op mensen, een levenselixer voor op bedoelingen
reis. De weg is groen, er is hoop voor de toekomst.

Diaconiecollecte: Voedsel- en Kledingbank Dordrecht

Een paar reacties van mensen die geholpen zijn met een bezoek aan de voedsel- of
de kledingbank: “Ze nemen de tijd voor iedereen” “Zo weet ik dat mijn nog mooie
kleding goed terecht komt” “Wat we uitgezocht hebben, was eigenlijk nieuw”

Van de medewerkers horen we maar al te vaak hoe de voedsel- en kledingbank een
steeds grotere groep mensen om te ondersteunen ziet. De oorzaken zijn wel bekend
energiearmoede; een te laag inkomen om rond te kunnen komen,
schuldenproblematiek.

De winter staat voor de deur en wat is het fijn om dan goede schoenen en een
winterjas uit te kunnen zoeken of een pakket boodschappen op te halen.

Er is ook grote behoefte aan nieuw ondergoed voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. De diaconie kan hier heel goed werk doen. De drempel om bij
deze instellingen binnen te stappen wordt gelukkig steeds lager al blijft het moeilijk
te verteren dat deze voorzieningen in deze tijd zo nodig zijn.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-
Petruskapel-app of naar NL2BRAB0O013493840 tnv PGDD onder vermelding van
Wilhelminakerk-Petruskapel 10 december 2023

Namens de diakenen Annet de Vries

Pluspakketten

Ze zijn er weer! Vanaf 3 december 2023 tot en met 24 februari 2024 kan weer
gespaard worden voor boodschappenpakketten van de Plus.

Deze actie is elk jaar weer een succes. Als we met elkaar losse zegels in het bakje
van de boodschappenkar deponeren, kunnen weer heel veel mensen blij gemaakt
worden met een pakket. We zullen over een paar weken nog wel een bericht
hierover schrijven. Het is een lange spaarperiode.

Alvast dank voor uw medewerking aan deze actie.

Annet de Vries, diaken



Kom kijken in de stal.

Wat is er gesjouwd en gebouwd. De oase met de stal in de woestijn en de stad op
de achtergrond hebben vorm gekregen. De planten voelden zich direct thuis en de
os en de ezel (het schorriemorrie) staan weer op hun post.

Ook de kerkzaal en de entree zijn in gereedheid gebracht om iedereen te
ontvangen. De schoolklassen hebben zich aangemeld om naar het kerstverhaal te
komen luisteren en de kerk en de stal te bewonderen. Vooral de ramen en het orgel
maken grote indruk.

Kom Kijken in de stal!

Op zaterdag 16 december 2023 is van 12.00-15.00 iedereen van harte welkom.

Er wordt veel muziek ten gehore gebracht. Orgel, harmonium, blok- en dwarsfluit,
gitaar, viool...... De musici zullen ook samen spelen. Vanaf 14.30 zingen we met
elkaar kerstliederen bij de vleugel.

Er is een winkeltje waar kerstspullen verkocht worden. Er zijn zelfs warme
zelfgebreide sokken in het assortiment. De kinderen kunnen knutselen.

Bij dit alles hoort natuurlijk warme chocolademelk, glihwein, kerstkrans en een keur
aan zelfgebakken cake en koek. Te koop tegen contante betaling, maar pinnen kan
ook. Kom kijken in de stal! ledereen van harte welkom.

Annet, Christa, Marijke, Rineke en Willemien

Koffie-Kan Donderdag 14 december

In december is de maandelijkse ontmoetingsmiddag voor
iedereen in de Wilhelminakerk een week eerder. U bent van
harte welkom op donderdag 14december 2023 tussen 14.00 en
16.00 uur.

Maaike, Rob en Anne.

Vespers Donderdag 14 november 16.15 uur.

ledere maand kunnen wij als gemeenteleden op een donderdagmiddag
samenkomen in een gebedsdienst: Een korte dienst met Schriftlezing, lofzang, stille
momenten en voorbede voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Ons open
stellen voor God en Zijn leiding vragen in alles wat ons bezighoudt. Van harte
welkom!

Maaike, Rob en Anne

Voedselbank
In de maand december is het inzamelen van houdbaar broodbeleg in
\

doos of pak (denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)



Huiskamerdag

Over drie weken is het al weer zover; de huiskamerdag 2023, die valt op zaterdag
30 december. Diverse activiteiten wachten op deelnemers dus is het tijd om de
animo te peilen van de bezoekers en de oliebollen actie. Leuke activiteiten zonder
deelnemers zijn als ........ .

Nou ja, ik weet het ook niet dus geef door als je van plan bent om langs te komen.
Voor iedereen is er wat te doen. Van een praatje tot een oliebol. Van een kaartje tot
een bolletje wol. Van een spelletje Catan op een bord tot een ontsnappingsplan uit
een hol.

Opgave via het contactformulier op de website.

En heb je nog een leuk ingevuld idee, dan kan je ook bij mij terecht.

Bert Braanker

Duurzaam leven.

Op 6 december werd de laatste avond in de door Vorming en Toerusting
georganiseerde serie over duurzaamheid gehouden. Na “God in de supermarkt” en
een duurzame maaltijd, kregen we veel informatie over “gasloos leven”.

Eerst nam Kees Verduijn ons mee in zijn gedachten over “profeten en het milieu”
Van de Club van Rome tot Greta Thunberg. Zijn het profeten? Laten we ons boven
ons eigenbelang uittillen? Houden we hoop op de toekomst en willen we
veranderen?

Ab de Buck vertelde over de situatie op het eiland van Dordt. Stadsverwarming of
toch zelf aan de slag. Daarna nam Theo de Rooij ons mee naar het woud van
mogelijkheden. Van aanschaf van een warmtepomp tot zonnepanelen. Door de
aanwezige deskundigen op het gebied van energietransitie werd meerdere keren
benadrukt dat elke situatie apart bekeken moet worden. Wat voor de één het ei van
Columbus is, kan voor een ander juist af te raden zijn. Het ging eerst vooral over
investeren en terugverdienen. Gelukkig werd aan het eind van de avond de omslag
naar “maak zelf iedere dag weer bewuste kleine stappen om de schepping niet
verloren te laten gaan” gemaakt.

Rinald van der Wal praatte alle onderdelen vakkundig aan elkaar en zag zijn vragen
van het begin “wie heeft al een warmtepomp” en “wie gaat als beginner aan de slag’
wel beantwoord. Na afloop werden ervaringen uitgewisseld. Dat was ook leerzaam
en waardevol. Ook konden we informatie krijgen van de vrijwilligers van “Drechtse
Stromen”

Mocht u de informatie van deze avond willen ontvangen, dan kunt u een mailtje
sturen naar theoderooij7 @ziggo.nl Willemien de Mol en Annet de Vries

Kerkelijke agenda
di 12 dec 19.15 uur Singelkoor
do 14 dec 14-16 uur koffiekan
16.15 uur vespers
20.00 uur Muziek onder Woorden
z0 17 dec 10.00 uur Wilhelminakerk, drs. Adri van der Wal uit Hoofddorp
3¢ advent Petruskapel — ds. Hans van der Sterre
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Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier
past. werker: mw. Ester van Dijk
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com
kosterij: dhr. Anne ldzinga, tel 078-6578963. E-mail: anneidzinga@gmail.com

wijkkas WK:  NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK:  NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas PWG Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (v66r donderdag 19.00 uur)

Theologische Vorming
Geinteresseerden Rotterdam

Cursusaanbod TVG Rotterdam
Theologische Vorming Geinteresseerden Rotterdam (TVG) biedt een ’
seizoenscursus aan in een niet-kerkelijk verband voor mensen die meer

willen weten over achtergronden van Bijbelse literatuur.

Plaats: Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam.

Tijd: wekelijks op dinsdag 10.00-13.00 uur.

Seizoenscursus: 2023-2024

Overzicht van theologische vakken:

Oude Testament, Nieuwe Testament, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Pastoraat,
Dogmatiek, Liturgiek en Wereldgodsdiensten.

Er zijn ook cursussen van enkele dagdelen.

Oudtestamentische wortels van het Opstandingsgeloof
9-23 en 30 januari 2024 Drs Adri van der Wal

Zorg voor de ziel
6 en 13 februari 2024 Drs Hermie Hummel

Josef, de tsaddik
20 februari en 5 - 12 en 26 maart 2024 Drs Elsebeth Schorer

Filosofie van de hoop
2- 9 en 23 april 2024 Dr Jan de Bas

Voor uitgebreide informatie, prijs en opgave: www.tvgrotterdam.nl
Tel. 0167-536671 (Mw. M. Koole-Godeschalk)
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